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 Doopsgezinde Gemeente Alkmaar 
                                

 
Zondag 1 december 2024 

 

Thema: Hoe zal ik U ontvangen 

 
Voorganger: Ds. Louise Pondman 
Organist: Henny van de Kraats 
Lid van Dienst: Marlot Rappard 
Namens de ARK         Alie Nijdam van De Open Hof 
  
  

Om iedereen de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op de dienst, 
vragen wij u vriendelijk in stilte plaats te nemen 

 
Muziek 
 

Welkom en mededelingen  
 

Aansteken van de kaars en de eerste Adventskaars 
 
we gaan staan 
 

Zingen: Als alles duister is (NLB 598, 2 x in het Nederlands) 
 
Stilte en bemoediging 
 

Zingen: Hef op uw poorten wijd (NLB 435, vers 1 en 2)  
 
we gaan zitten 
 

Inleiding op de dienst 
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Aandacht voor de Adventskaars van de Alkmaarse Raad van 
Kerken 
 
Gebed 
 
Zingen:  Nu daagt het in het oosten (NLB 444, vers 1, 2 en 4) 
 

Schrift lezing:  Lucas 21: 25 - 31 
 

Zingen:  De nacht loopt ten einde (NLB 460, vers 1, 4, 5 en 6)                 
 

Ontsteken van een Adventslicht voor vrede in het Midden-Oosten            
Vandaag laten wij ons tijdens de dienst storen door wat er in de 
wereld gebeurt. Komt dat ons uit? Nee, dat komt ons helemaal niet 
uit en toch doen we het. Oorlog komt nooit uit, nergens ter wereld. 
Rond 10.30 uur ontsteken we tegelijk met meer dan dertig andere 
doopsgezinde gemeenten in Nederland een licht voor vrede in het 
Midden-Oosten en denken wij aan alle slachtoffers van het geweld 
in Palestina, Libanon en Israël. Advent is een tijd waarin wij met 
open ogen speuren naar hoop, juist voor die plaatsen en situaties 
waarvan we denken, ‘komt het ooit nog goed?’ Juist daarvoor willen 
we met het licht van Advent de hoop levend houden. 
 
Stilte 
 

Zingen: Licht dat terugkeert   3x  (Zangen van Zoeken en Zien) 
 

 
 
Gebed om vrede 
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Overdenking 
 

Stilte  
 
Muziek 
 

Viering van het Avondmaal 
 
 Inleiding 
  
 Tafelgebed 
 
 Zingen: Zomaar een dak ( NLB 276, vers 3) 
 
 Delen van brood en wijn 
 

Gebeden  (dankgebed, voorbeden, stilgebed) 
 
Onze Vader. (NBV 21 versie) 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
in eeuwigheid. 
Amen. 

 
we gaan staan 
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Zingen:  Omdat hij niet ver wou zijn (NLB 528, vers 1, 2 en 3)  
 

Slotwoorden en zegen 
Door de gemeente beantwoord met lied: Vrede wens ik je toe 
 

 
Doven van de kaars     
 

Muziek 
 

Collectes bij de uitgang voor: 

• (rode collectezak) Ondersteuning van projecten van het 
Leger des Heils, o.a. huiskamer in de buurt, opvang 
daklozen, hulp e.a. NL06RABO0132577704  

• Het werk van onze eigen gemeente NL46INGB0000328895, 
NL06ABNA0523352700 (blauwe collectezak) 

 
 
welkom bij koffie en thee 
 
dienst komende zondag: 10.00 uur, voorganger Menno Hofman  
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